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Voorwoord

Columnisten en essayisten die over contemporaine onderwerpen schrijven kun-
nen gemakkelijk bevangen worden door de waan van de dag. Die waarschuwing 
geldt ook voor mij maar er zijn misschien vier onderwerpen waar ik er een beetje 
in geslaagd ben om mij los te maken van de waan van de dag.
In de eerste plaats ben ik vanaf het begin sceptisch geweest dat de zogenaamde 
Arabische lente automatisch zou leiden tot meer democratie. Ik maak mij over 
een overgang van een dictatuur naar een democratie namelijk weinig illusies. De 
meeste dictators worden op termijn vervangen door nieuwe dictators of op zijn 
best een ‘illiberal democracy’. De term is van Fareed Zakaria en heeft betrekking 
op landen waar weliswaar min of meer vrije verkiezingen plaatsvinden maar waar 
democratische instituties ontbreken. Wel denk ik dat dictators willen zij over
leven meer verantwoording zullen moeten afleggen bij hun bevolking.
Ook in de casus Libie, het Euro dossier en ontwikkelingssamenwerking heb ik 
geprobeerd mij voor de waan van de dag te behoeden. In Libie was ik vanaf het 
begin sceptisch over de mogelijkheid om chaos te voorkomen na de verwijdering 
van Kaddhafi. Dat wil niet zeggen dat het Westen Benghazi maar gewoon hadden 
moeten laten bombarderen maar benadrukt wel de beperkingen van buitenland-
se interventies. Het is nog maar de vraag of de rebellen in staat zullen zijn om de 
centrifugale krachten die zij opgeroepen hebben en zelf ook belichamen in toom 
te houden.
In het Eurodossier ben ik van het begin af tegen de invoering van een Europese 
Monetaire Unie geweest omdat ik voorzag dat een dergelijke onderneming meer 
integratie zou vereisen dan haalbaar zou zijn. Ik heb naast recente materiaal ook 
artikelen die ik 20 jaar geleden geschreven heb over dit onderwerp in deze bundel 
opgenomen. Dat geeft overigens wel een geestig beeld. Ik was tegen de gemeen-
schappelijke munt maar nu we hem hebben ben ongelukkig met gemakkelijke 
verhalen over de kosten van ontmanteling.
Wat ontwikkelingssamenwerking heb ik door een merkwaardige speling van het 
lot beetje invloed gehad op de hervorming van het beleid. Dat hebben de powers 
that be mij tenminste wijsgemaakt.
Na mijn vertrek uit de politiek bood Elsevier mij een buitenland column aan. 
Dit boek bevat alle columns die ik geschreven heb tussen januari 2010 en 
augustus 2011.
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Ik schreef in diezelfde periode ook kortere en langere essays voor de Volkskrant 
en NRC-Handelsblad. Ook die treft U in deze bundel aan. Daarnaast is er ook nog 
ander materiaal dat zijn weg vond in bijdragen aan boeken of lezingen.
Ik wens U veel leesplezier toe!

Arend Jan Boekestijn, Leiden september 2011
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